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DE WINTER VOORBIJ

De winter voorbij kun je op meerdere 

manieren opvatten. 

Is wat we nu winter noemen, nog wel echt winter? In 
mijn herinneringen uit mijn jeugd (en ik ben van 1989) 
is de winter koud, vriest het langere tijd en ligt er soms 
een pak sneeuw. Nu regent het vooral en komt de 
temperatuur ’s nachts soms iets onder het vriespunt. Dat 
vind ik niet echt winter, het is vooral vervelend.

Vier jaar geleden, midden in de coronatijd, sneeuwde 
het en ik weet nog hoe ik op een ochtend de voordeur 
van mijn flatje in Overbos opendeed en verrast werd 
door een laag sneeuw voor mijn deur. Het was een 
centimeter of tien, dus ‘echt winter’, dacht ik. Al snel 
bleek de berg vooral veroorzaakt door mijn buurman 
die – letterlijk – zijn eigen straatje schoongeveegd had 
en alle sneeuw voor mijn deur gelegd had. Bedankt hè, 
buurman. 

In dit nummer van Weerklank kijken we al vooruit naar 
Pasen. Voor mij past de tijd voor Pasen altijd bij de 
lente; de winter voorbij. Corinne Groenendijk schrijft 
over leven met passie, in aanloop naar passiezondag 
(13 april). Hoewel passie vaak positief klinkt, is het dat 
niet altijd. Passie is geluk én lijden, schrijft Corinne.  

“Jezus kent ons zoals we zijn, 
met onze charmante en 
onaangename kanten. Hij 
helpt ons om ons daarmee te 
verzoenen. Jezus liet ook zien dat er een weg 
door het lijden is.” Is het lijden dan te zien als winter en 
het geluk als lente?

We werken als redactie langzaam toe naar Weerklank 
100. Ook nu interviewen we een ‘bijna’ honderdjarige. 
Mevrouw Van Luling hoopt dit jaar 94 te worden en 
geeft ons wijze raad mee: wees tevreden en maak je niet 
zo druk over van alles en nog wat. 

We maken ons druk ‘over’ en zijn druk met van alles en 
nog wat; over de verbouwing van de Marktpleinkerk, 
een nauwere samenwerking tussen De Lichtkring en 
de Marktpleinkerk. En we kijken natuurlijk ook om 
naar anderen. Een groep gemeenteleden uit De Ark 
nam in januari deel aan een doorlopende viering 
in Kampen om de uitzetting van een gezin naar 
Oezbekistan te voorkomen.  In die verbondenheid en 
medemenselijkheid zie ik een sprankje lente; de winter 
voorbij. 

Namens de redactie, Bas Joosse
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OP NAAR DE 100

Weerklank bestaat bijna honderd nummers. 

Daarom staat de redactie dit jaar stil bij het 

getal 100 en kijken we ieder nummer met ‘bijna’ 

honderdjarigen terug op hun leven… 

Deze keer is het de beurt aan Bep van Luling-van de 
Meent, die in april 94 jaar hoopt te worden. Ze vertelt 
dat ze geboren en getogen is in Alphen aan den Rijn. 
Na haar huwelijk heeft ze zeventien jaar in Woubrugge 
gewoond waarna ze samen met haar man naar 
Haarlemmermeer kwam. Eerst naar Nieuw-Vennep en 
inmiddels woont ze al vijfendertig jaar in Hoofddorp. 

Hoe is het om deze leeftijd te mogen bereiken?
‘Je merkt het wel aan je lijf, dat alles wat minder wordt. 
En ook om je heen, dat er mensen wegvallen.’ Bep woont 
nog maar een jaar in haar huidige appartement.  Het 
is best wennen met allemaal andere mensen om haar 
heen, vertelt ze. ‘Ik werd vrij snel nadat we in Hoofddorp 
gingen wonen weduwe. Dat had ik me wel anders 
voorgesteld, van het ouder worden.’

Is het leven verlopen zoals u wilde?
‘Niet helemaal. Ik ben over het algemeen wel tevreden 
hoor, maar ik had wel wat meer algemene ontwikkeling 
willen hebben. Ik ging naar de huishoudschool, maar 
die werd na Dolle Dinsdag gesloten. Mijn moeder vond 
het toen een beter idee dat ik naar de naaischool ging.  
Ik was daar zelf ook wel wat gemakkelijk in. Achteraf 
vind ik het wel jammer dat ik me in die zin niet meer 
ontwikkeld heb. Het was wel handig dat ik kleding kon 
maken voor mijn vijf kinderen. Daarnaast deed ik veel 
vrijwilligerswerk, onder andere voor het Rode Kruis. Dat 
was ook heel leuk, ik ging bijvoorbeeld ook vaak mee op 
vakanties voor ouderen.’

Was vroeger alles beter?
‘Welnee. Zeker als ik kijk naar mijn oude dag en hoe die 
voor mijn ouders was. Dan heb ik het nu wel veel beter. 
Ik heb een luxer leven geleid dan zij. Mijn moeder ging 
bijvoorbeeld echt niet op vakantie met haar vriendinnen, 
zoals ik wel heb gedaan.’

Wat maakt u gelukkig?
‘Dingen doen met de kinderen. Die kunnen het onderling 
gelukkig goed met elkaar vinden. Ik ben van plan dit 
jaar mijn verjaardag weer te vieren. Vorig jaar had ik daar 
geen zin in, net na de verhuizing. Maar dit jaar wil ik het 

wel. Het is leuk om iedereen dan weer te zien.’ Met de 
kinderen en ook de kleinkinderen houdt ze ook contact 
via berichtjes op de iPad, vertelt ze. Dat is wel handig 
van deze moderne tijd, met de communicatiemiddelen 
van nu. ‘Ook lezen vind ik leuk om te doen, al wordt dat 
wel vermoeiend doordat mijn ogen achteruit gaan.’

Van wie heeft u het meeste geleerd?
‘Dat is best een moeilijke vraag. Toch van mijn 
ouders, denk ik. We hadden niet veel, maar we waren 
wel tevreden. Ik heb fijne herinneringen aan de 
zondagmiddagen waarop we spelletjes deden. Of aan 
pinda’s eten met een krant op tafel voor de doppen. 
Als je ouder wordt, word je ook wijzer. Je kunt beter 
relativeren. Ik maak me niet meer overal zo druk over.’ 

Wat kunnen wij van u leren?
‘Tevreden zijn. Niet van iedereen alles moeten weten. En je 
niet zo druk maken over van alles en nog wat de hele tijd.’

Kijkt u ernaar uit om 100 te worden?
Bep haalt haar schouders op. ‘Niet per se. Zolang je 
gezond blijft is het niet zo erg om ouder te worden. Al 
betekent zo oud worden ook wel dat je mensen die 
dicht bij je staan verliest. Als ik mijn kinderen maar niet 
overleef, dan wil ik best honderd worden.’

Ingrid Mulder



4

DE WINTER VOORBIJ

TIEN JAAR WEERKLANK: 

TERUG NAAR 2017

In de afgelopen negen jaar maakten we 92 Weerklanken. 

92 keer gemiddeld 20 pagina’s met informatie: ongeveer 

1840 pagina’s in totaal. Wat stond er op de pagina’s die in 2017 

verschenen, waar ging Weerklank toen over? 

Spiritualiteit was het thema van het 
eerste nummer, maar bladerend door 
het nummer valt op dat de thema-
artikelen vooral over zingeving en 
geluk gaan, hoewel de betekenis van 
spiritualiteit voor iedereen anders kan 
zijn. Hans en Maaike Lok legden uit 
wat zingen voor hen betekent, Aad 
Verdoes vertelde hoe geld een middel 
kan worden om anderen gelukkig 
te maken. In het daarop volgende 
nummer kwamen de kruiswegstaties 
uit de Rooms-Katholieke Joannes 
de Doperkerk als hoofdthema terug. 
Nummer drie ging, heel toepasselijk 
met de kruiswegstaties als aanloop, 
over Pasen. ‘Kleur aan je leven’ was de 
ondertitel die het nummer meekreeg. 
Pasen werd door ouderenpastor 
Mario Boelen omschreven als een 
nieuw begin, jeugdwerker Anne-
Marlijn en geïnterviewde Daoud 
Nassar uit Palestina noemden vooral 
hoop als belangrijkste eigenschap 
van Pasen. Aarnoud van der Deijl 
beschreef iets verderop hoe het beeld 
van een leeg graf bij de opstanding 
hem raakte.

Een paar nummers later ging het over 
genieten. Volgens Rien Wattel staat 
dat op een Belgisch bierflesje in de 
vorm van een elfde gebod. ‘Gij zult 
genieten’: het kan maar duidelijk zijn. 
In het nummer kruipt Adri van der 
Wal in de huid van Prediker en deelt 
hij diverse wijsheden. Eén daarvan: 
geniet van de kleine dingen in het 
leven.

Wat je aandacht geeft, groeit: 
die uitspraak kwam in het 
nummer over groei een aantal 
keer terug. De jeugd koos groei als 
thema voor hun eigen nummer. In 
diverse artikelen kwam aan bod 
hoe het jeugdwerk jongeren 
helpt te groeien. Het aantal 
predikanten in Hoofddorp groeide 
in de zomer ook: Gerdien Neels 
werd bevestigd in de Marktpleinkerk. 

Terwijl ik dit artikel schrijf, is 
de deadline voor Weerklank al 
verstreken. Druk druk druk, te 
weinig tijd en altijd haast; u herkent 
het vast wel. Alles lijkt snel te moeten. 
In nummer 19 kwam het thema 
onthaasten ter sprake. Het mag 
soms een tandje trager, niet alles 
hoeft snel. Dat kan bijvoorbeeld 
in Taizé, waar die rust als vanzelf 
lijkt neer te dalen, beschreef Kirsten 
Lucas. Of, in het geval van 
oud-eindredacteur Marianne 
Bokhorst, gewoon dichter bij 
huis: in het Haarlemmermeerse 
Bos. Bij Kerst heeft iedereen wel 
beelden, van lichtjes in de kerstboom 
tot engelen, herders en een 
stal. Maar kun je ook geloven 
wat je ziet? Is het eerst zien, dan 
geloven?

Bas Joosse
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DE WINTER VOORBIJ

EEN OPGERUIMDE KERK, 

EEN OPEN HART

De traditie van schoonmaken in De Ark gaat 

al lang terug: even samen de schouders 

eronder en dan is alles weer op orde. 

Tot ongeveer acht jaar geleden waakten we zelfs ‘s 
nachts tijdens Luilak, toen jongeren nog actief de wijk 
ingingen om gebouwen met eieren te besmeuren. Vaak 
hield de wijkpolitie dan post in De Ark; met bitterballen 
en humor hielden we de bengels op afstand en zo 
kwamen we samen de nacht door. Wat niet vies wordt 
hoef je ook niet schoon te maken . . .

De voorjaarsschoonmaak doen we ongeveer eens per 
drie jaar. Dan is het echt nodig, en iedereen ziet direct 
het effect en vindt ook dat het nodig is. Het voorjaar is 
een mooi moment: na al het klussen in de winter kunnen 
de ramen weer open, gaat er een sopje overheen, wordt 
het stof verwijderd en laten we de lente binnen.

We poetsen maximaal drie uur, wellicht geïnspireerd 
door de Joodse traditie van Pesach, waarbij in korte tijd 
alle sporen van zuurdesembrood (chametz) worden 
verwijderd. De haast waarmee de Israëlieten Egypte 
ontvluchtten, hebben wij ook: we willen de schoonmaak 
zo efficiënt mogelijk doen, zodat vrijwilligers niet 
onnodig lang belast worden en het leuk blijft. Dit 
principe passen we in De Ark vaak toe: knip taken op, 
houd vergaderingen efficiënt, zo houden we elkaar vitaal 
en houden we het langer vol.

We beginnen de schoonmaak met koffie en gebak en 
sluiten af met een uitgebreide lunch met onder andere 
vis van de markt om de hoek, gesponsord door een 
betrokken kerklid. 
Iedereen pakt vanzelf zijn eigen schoonmaakklussen 
op; er is nauwelijks coördinatie nodig. Voor je het weet 
zijn de gordijnen eraf, keukenkastjes leeggemaakt en 
gesopt, trappen neergezet voor het hogere werk. Zie 
de foto’s maar! Leuk detail: we hadden vroeger een 
lange predikant (we noemen geen namen, Aarnoud), 
die zonder verlengstuk de plafonds kon schoonmaken. 
Zo werkt ieders talent en gaan dingen makkelijk en 
vanzelfsprekend.

Een schone kerk is vooral een opgeruimde kerk! Tijdig 
en continu opruimen is vaak belangrijker dan die ene 

vlek op de achterkant van een keukenkastje. Het hele 
jaar door houden we alles netjes en wat stuk is, wordt 
meteen gerepareerd. Zo verstoffen spullen niet. Staat 
er ergens een naaimachine? Dan gaat er meteen een 
oproep in de Ark-app om de eigenaar op te sporen.

Opgeruimd zijn is een treffend beeld voor de essentie 
van veel dingen in De Ark. Orde in samenwerking en 
in je omgeving draagt bij aan innerlijke rust en ruimte 
voor anderen. Net zoals een schoon en opgeruimd huis 
of kerk zorgt voor overzicht, rust en ruimte om vrij te 
bewegen, helpt een opgeruimde geest om helderder 
te denken, emoties beter te hanteren en open te staan 
voor anderen. Wanneer je niet overspoeld wordt door 
rommel—zowel fysiek als mentaal—of een overvolle 
agenda en eindeloze vergaderingen, heb je meer 
energie en aandacht voor de mensen om je heen.

Een gastvrije kerk is een opgeruimde kerk: een Godshuis 
dat netjes en uitnodigend is, laat anderen zich welkom 
voelen. Op dezelfde manier nodigt een opgeruimd 
karakter anderen uit om dichterbij te komen, omdat 
er ruimte is voor begrip, liefde en aandacht. Of dat nu 
tijdens de Warme Ark is, de Markt-In, de dagbesteding 
Ontmoetingsgroep in De Ark of in de Wijkkerkenraad.

“Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd”, en 
misschien kunnen we daaraan toevoegen: “Een 
opgeruimd hoofd maakt ruimte voor een open hart!”

Op zaterdag 10 mei van 10.00 tot 13.00 uur staat onze 
volgende schoonmaak gepland. Heb je zin om even 
je handen uit de mouwen te steken én hou je van een 
lekkere lunch? Van harte welkom!

Frans de Vries
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HET DÈ KAJ MUNK

Bij ‘Kaj Munk’ denk je als Hoofddorper al snel aan het Kaj Munk. 

Het college aan de Kaj Munkweg. Maar wie was dè Kaj Munk 

naar wie deze school is genoemd?

In een klein dorpje aan de Deense 
kust, Vedersø, staat de præstegard 
(pastorie) van Kaj Munk (1898-1944). 
Het is een lief huis, ingericht in jaren 
’40 stijl en omgeven door uitgestrekt 
land en zeewater. Nu we dit jaar 80 
jaar vrijheid vieren, is een ode aan het 
kind, de predikant, toneelschrijver en 
verzetsheld Kaj Munk gepast.

Kaj heette bij geboorte Petersen, 
maar bij die achternaam kennen wij 
hem vandaag niet. De vader van Kaj 
stierf toen Kaj anderhalf jaar oud was 
en zijn moeder toen hij vijf jaar oud 
was. Kaj kwam terecht bij een nicht 
en haar man en vond in hen ‘ouders’. 
Niet-biologisch, maar in elk ander 
opzicht. Zijn pleeg- of adoptieouders 
waren gewone mensen: ze hielden 
van gezelligheid, het land, de dieren, 
een biertje of appeltaart. En van God. 
‘Alles wat met God te maken had, 
herinner ik me als iets feestelijks en 
gezegends’. 

Kleine zaken zijn van grote betekenis 

wanneer je het leven hebt leren 
kennen als kwetsbaar. Dankbaar 
nam Kaj de naam van zijn nieuwe 
ouders aan: Munk. Kind-zijn bleef een 
belangrijk thema in het leven van Kaj. 

Kaj Munk werd vooral bekend 
door zijn houding ten opzichte 
van de Duitsers en hen die met 
hen samenwerkten tijdens WO 
II. Bij Vedersø werd gewerkt aan 
vestingwerken om de geallieerden 
tegen te houden. Sommige 
dorpsbewoners verdienden middels 
deze bouw een centje. Kaj vond dat 
onverenigbaar met het christelijk 
geloof. 

Op nieuwjaarsdag 1944 liet ds. 
Kaj Munk zijn toga uit, de kaarsen 
doofden en hij beklom de preekstoel 
niet. ‘Deze kerk is gebouwd om een 
tempel van de waarheid te zijn. 
Als mensen hier in de gemeente 
zondigen moet daarover gesproken 
worden. Wie uit vrije wil en keuze 
vaderland en christendom verraadt, 

uit winstbejag – moet door deze kerk 
gezegd worden dat deze rijkdom 
gelijk is aan de zilverlingen van Judas, 
een rijkdom die verderf zal zijn.’ 

Op 4 januari 1944 werd Kaj Munk, 
de profeet, opgehaald door de 
Kriminalpolizei en buiten Vedersø, in 
een greppel gefusilleerd… 
- Waar stond het huis van jouw jeugd? 
Hoe was jij als kind? Wie ben je nu 
geworden en hoe hangt dat samen 
met jouw thuissituatie als kind? 
- Van wat mag in de kerk gezegd 
worden: ‘Dat is onverenigbaar met 
het christelijk geloof?’ Mag politiek op 
de preekstoel?

Deze vragen zijn besproken in de 
jongvolwassen-gespreksgroep 
(±18-30 jaar), waar we ons verdiepen 
in inspirerende personen, aan de 
hand van de boekenserie ‘Moderne 
profeten, herders voor nu’, Kees van 
Ekris. De eerstvolgende bijeenkomst 
is (waarschijnlijk) op 16 mei van 19.00 
tot 21.30 uur (maaltijd + gesprek). 
Mail gerust voor meer informatie en 
weet je welkom!

Ds. Arie de Winter,  
as.dewinter@pghoofddorp.nl

FOTO: RINGKØBING FJORD MUSEER
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BIJ DE DIENSTEN

Zondag 9 maart 9.30 uur is de 1ste 
zondag van de veertigdagentijd. Deze 
heeft als thema: ‘Een nieuw begin’ 
(bloemschikking) en ‘Een nieuwe 
dag’ (project kinderverteldienst). 
Ds. Arie de Winter gaat voor en 
we lezen uit Psalmen 81 en Lucas 
4:1-13. De verzoeking aan Jezus 
in de woestijn zet de toon voor de 
veertigdagentijd. Wie een nieuw 
begin wil maken, maakt zich los van 
een basaal verlangen als dat naar 
voedsel, de zucht naar macht en 
onaantastbaarheid. Houd de band 
met God levend en vertrouw erop dat 
je krijgt wat je nodig hebt.

Zondag 16 maart 9.30 uur is de 2de 
zondag van de veertigdagentijd. Het 
is ook biddag voor gewas en arbeid 
én vandaag worden Cato Hetem en 
Dani Putzes gedoopt. De lezing uit 
Lucas 11:1-13 biedt daarbij prachtige 
aanknopingspunten. 

’s Middags is er om 15.30 uur een 
Kliederkerkviering in Het Brandpunt 
voor kinderen van 0-12 jaar. Ds. 
Corinne Groenendijk vertelt het 
verhaal en er zijn als vanouds sport- 
en spelactiviteiten, knutselwerkjes en 
een gezamenlijke maaltijd. 

Zondag 23 maart 9.30 uur is de 3de 
zondag van de veertigdagentijd 
en gaat ds. Robert-Jan Bakker 
(Amsterdam) bij ons voor. 

’s Avonds is er om 19.00 uur Zingen in 
de Marktpleinkerk met het christelijk 
mannenkoor Immanuël (Mijdrecht) 
en organist Hans van Noord.

Zondag 30 maart 9.30 uur is de 4de 
zondag van de veertigdagentijd. Ds. 
Arie de Winter gaat voor en we lezen 
een selectie uit 2 Kronieken 36:14-
23, Lucas 15:11-32 en 2 Korintiërs 
5:14-21, waarin het thema is: omgaan 
met verzoening. Een nieuw begin 
maken, betekent ook elkaar (en 

jezelf ) vergeven. Deze zondag van de 
veertigdagentijd heeft een feestelijke 
tint: ‘Laetare’ – ‘verheugt u’! 

Zondag 6 april 9.30 uur is het de 5de 
zondag van de veertigdagentijd. Ds. 
Arie de Winter gaat voor en we lezen 
een selectie uit Jesaja 58:6-10, Lucas 
20:9-19 en Filippenzen 3:7-14.
Ook zijn de Vespers gedurende de 
veertigdagentijd het vermelden 
waard. Elke week bent u op 
woensdag ergens welkom – zie de 
berichtgeving hierover.

Inspirerende vieringen en 
bijeenkomsten onderweg naar Pasen 
gewenst!

(Online) kerkdiensten
Aanvang zondagse kerkdiensten: 
Marktpleinkerk 09.30 uur, De 
Lichtkring 10.00 uur
Kijk online mee: pghoofddorp.
nl/media_marktpleinkerk of 
pghoofddorp.nl/media_Lichtkring

GIFT MARKTPLEINVERJAARDAGSFONDS 

Wat is het bijzonder dat een groepje gemeenteleden in de wijk 

waar ze woont,  jaarlijks met trouw de mede-gemeenteleden 

feliciteert met hun verjaardag en dat er dan vaak een donatie 

gegeven wordt, ‘uit dankbaarheid voor een jaartje  ouder worden’. 

De Kerk in Actie commissie werd 
blij verrast dat er vanuit het 
Marktpleinverjaardagsfonds € 1.202,- 
is overgemaakt en dat het geld naar 
projecten van Kinderen in de Knel 
gaat. 

In de Indonesische steden Yogyakarta 
(Java) en Kupang (Timor) leven 
veel  kinderen op straat. Ze moeten 
helpen bij de verkoop van kranten 
of etenswaren. Anderen worden 
aan hun lot overgelaten en moeten 
zichzelf zien te redden. De organisatie 

Dreamhouse kijkt naar hen om, de 
donatie uit het verjaardagsfonds 
helpt daarbij.

En we doneren graag aan het 
Rossingh centrum in Jeruzalem waar 
Joodse en Palestijnse kinderen en 

jongeren samen komen om elkaar 
beter te leren kennen. Begrip voor 
elkaar te krijgen. Samen te spelen.  

Hartelijk dank aan de wandelaars van 
het Marktpleinverjaardagsfonds en 
alle jarigen die gedoneerd hebben!

Ans van der Schors 
Voorzitter Kerk in Actie
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HOE VERDER MET DE 

MARKTPLEINKERK?

Op twee fronten wordt er hard gewerkt. Natuurlijk aan 

de uitbreiding van de Marktpleinkerk, maar ook aan de 

aanpassingen die nodig zijn in de kerkzaal.

De uitbreiding: De trap naar alle 
verdiepingen zit er nu in. Ontzettend 
uitnodigend om via de trap de 
verdiepingen te bereiken. Als het 
nodig is kan dat ook met de lift. Deze 
is begin februari opgeleverd. Ook aan 
de installatiekant wordt hard gewerkt 
om gelijke tred te houden met de 
bouwkundige voortgang. Bijvoorbeeld 
het sluiten van de plafonds, waarvoor 
de verlichting, ventilatie en koeling/
verwarming dan wel gereed 
moeten zijn. En niet te vergeten de 
oplossingen die nodig zijn als er iets 
niet helemaal past. Het blijft mooi om 
te zien dat wat is bedacht tijdens de 
planvorming en de ontwerpfasen nu 
wordt gerealiseerd. 

De planning: De montage van 
vaste interieurdelen door de 
interieurbouwer op diverse plaatsen 
en verdiepingen heeft in februari 
plaatsgevonden. Begin maart 
zal de bouwkundige oplevering 
plaatsvinden en zullen de bouwketen 
verdwijnen, zodat er ruimte gaat 
ontstaan voor het boren van de 
negen bodembronnen voor koude 
en warmte in de uitbreiding. Eind 
maart/begin april is de levering en 
installatie van de keuken. Begin 
april komen de tafels en stoelen 
voor de verschillende ruimten in de 
uitbreiding.

De kerkzaal: In de kerkzaal zijn de 
ramen naast het liturgisch centrum 
vervangen door kortere ramen en het 
liturgisch centrum is verkleind zodat 
er aan beide zijden een doorgang 
mogelijk is naar de dubbele deuren 

voor de doorgang naar de uitbreiding. 
Tijdelijk zijn daar nooddeuren in 
geplaatst om voor de komende 
periode als vluchtweg vanuit de 
kerkzaal te dienen. Met het nodige 
stucwerk en schilderwerk kreeg ook de 
kerkzaal weer een mooi uiterlijk. Dat 
was het plaatje van de situatie toen we 
op 9 februari de Marktpleinkerk weer 
in gebruik namen. Ook de radiatoren 
voor verwarming voorin de kerkzaal 
en van de huidige ontmoetingsruimte, 
het klompenhok en in de tijdelijke 
consistorie zijn dan weer aangesloten.

Vervolg planning: Door de 
aanpassingen aan het oude liturgisch 
centrum zal ook de vloerbedekking 
worden vernieuwd en zal het looppad 
vanuit de huidige ontmoetingsruimte 
naar de beide doorgangen van de 
uitbreiding worden vervangen door 
een pvc-afwerking. Een vaste steun 
bij de trappetjes links en rechts 

van het liturgisch centrum moet er 
nog komen, evenals een tijdelijke 
voorziening rond de rand van het 
liturgisch centrum om uitvoeringen 
op dit podium veilig te kunnen laten 
plaatsvinden. 

John Pronk, voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
Frans Armee, voorzitter 
planvormingscommissie
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OP WEG NAAR SAMENWERKING EN EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST

In de recente vergadering van de Algemene Kerkenraad 
(AKR) is met de voorzitters van de drie wijkkerken 
(Aletta Keijzer, Arjen Blom en Frans de Vries) en het 
Ministerie (predikanten en kerkelijk werkers) gesproken 
over de voortgang en mogelijkheden voor verdere 
samenwerking en samengaan binnen de Protestantse 
Gemeente Hoofddorp (PGH). Hieronder delen we een 
samenvatting van de besproken punten en eerste 
plannen.

Waarom samenwerken en waarom samengaan?
Er zijn diverse redenen waarom we steeds nadrukkelijker 
naar samenwerking en samengaan kijken:
•	 De samenwerking tussen De Ark, De Lichtkring en 

de Marktpleinkerk verloopt al jarenlang goed. 
•	 Gemeenteleden ervaren inspiratie en 

verbondenheid in gezamenlijke diensten van De 
Lichtkring en de Marktpleinkerk.

•	 Een volle kerk brengt energie en blijdschap bij de 
aanwezigen.

•	 De Classicale Colleges voor de Behandeling van 
Beheerszaken (CCBB) van de Protestantse Kerk 
Nederland hebben na het vertrek van Aarnoud van 
der Deijl en Coen Wessel en de verbouwing van de 
Marktpleinkerk slechts toestemming gegeven om 
een predikant voor 0,65 FTE te beroepen, wat om 
efficiëntere inzet vraagt.

•	 Alle drie de wijken ervaren moeite om voldoende 
ambtsdragers te vinden voor bestuurlijke taken. 

•	 Veel vrijwilligers van de ene kerk voeren taken uit 
voor andere kerken of binnen PGH.

•	 We hebben vier kerkenraden: een Algemene 
Kerkenraad (AKR) en driemaal een Wijkkerkenraad 
(WKR), die al veel onderling met elkaar in overleg 
zijn. De voorzitters van de WKR’en zoeken elkaar 
regelmatig op voor overleg en om te bezinnen op 
het samenwerken.

•	 Het Beleidsplan AKR 2022-2026 benadrukt het 
belang van een sterke kerk in de wijken.

Onze route en tijdlijn
Op basis van bovenstaande redenen zetten we stappen 
richting:
•	 het samengaan van De Lichtkring en de 

Marktpleinkerk in een vernieuwde centrumwijkkerk;
•	 het oprichten van één gezamenlijke kerkenraad voor 

de PGH voor alle wijken (inclusief de AKR).
De Ark gaat voorlopig zelfstandig door, gezien het 
oecumenische profiel, de relatie met de katholieke 

achterban en de wijkgerichtheid (kerk door de week). 
Voor de toekomst worden duidelijke afspraken gemaakt 
over de vorm(en)/ mogelijkheden van samenwerken.

De rol van de predikanten
Met de vermindering van de predikantsformatie van 
2,8 FTE naar 1,65 FTE, wordt de inzet van predikanten 
breder. De nieuwe predikant voor De Ark zal ook een 
predikant voor PGH zijn: hij of zij zal met name wel 
in De Ark voorgaan, maar ook een rol naast Arie de 
Winter en Mario Boelen hebben binnen de vernieuwde 
samenwerking met de Marktpleinkerk. Hierbij zal het 
bovenwijkse deel van de functie dus toenemen. Voor 
taken als pastoraat, diaconaat en missie en ontwikkeling 
van de kerk onderzoeken we de mogelijkheid om een 
kerkelijk werker aan te trekken.

Vervolgstappen
De wijken nemen het voortouw in deze ontwikkelingen, 
met de AKR in een faciliterende rol. In de AKR zal met 
delegaties uit de drie wijkkerken verder overleg gevoerd 
worden. Ons doel blijft om menskracht en energie 
zoveel mogelijk te richten op het vieren, het beleven en 
uitdragen van ons geloof, en niet op overkoepelende 
vergaderstructuren.
Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en 
nodigen u ook uit om met elkaar hierover in gesprek te 
blijven.

Met vriendelijke groet, 
Aletta Keijzer, Arjen Blom en Frans de Vries 
Voorzitters van de wijkkerkenraden
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EEN NIEUWE START

Van de Turkse miljoenenstad Ankara naar 

het Friese platteland. Het is nogal een 

overgang. Maar hier, in een idyllisch aangelegd 

nieuwbouwbuurtje in Oosterwolde, maken 

Şeyma en Yasin Güneş en hun zoontjes een 

nieuwe start. Ze zijn er dolblij mee. Een leuk 

huisje, leuke buren. 

‘Toen we kwamen hebben we de buren uitgenodigd 
voor koffie en taartjes. Ze kwamen met bloemen en 
zelfs een kinderfietsje. Wat een ontvangst’, zegt Yasin. 
‘Wij hebben een tweede leven, een nieuwe start. In een 
nieuw land, een nieuwe woonplaats, een nieuw huis, 
met een nieuwe taal, een nieuw rijbewijs, alles nieuw.’ 

Zij was in Turkije advocaat, hij officier in de marine 
Een aantal jaren geleden begonnen de problemen. Niet 
dat ze er graag over praten. Ze hebben twee kinderen, 
ze willen vooruit. Maar het is bekend: wie in Turkije 
anders denkt over politiek of religie, kan maar beter 
zwijgen. Kritische geesten worden sinds 2016 niet meer 
geduld in het leger. Advocaten kunnen beter geen 
mensen verdedigen die opkomen voor vrijheid van 
meningsuiting of andere mensenrechten. ‘Maar nu zijn 
we veilig’, zegt Yasin. 

In september 2022 stappen ze op het vliegtuig en 
vragen ze op Schiphol asiel. Musa is 3 jaar, zijn jongere 
broertje Yusa 6 maanden. Van Schiphol gaat het naar 
Ter Apel. Maar daar is geen plek. Een bus vervoert hen, 
urenlang rijden ze rond. Dat Nederland zo groot is, 
verwonderen ze zich. Maar 3,5 uur na vertrek uit Ter Apel 
stappen ze uit in… Roden. 

Eén plek, met lieve mensen
40 Dagen verblijven ze in de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt ‘De Open Hof’ in Roden. Ze prijzen zich 
gelukkig dat ze welkom zijn. Dan gaan ze door naar de 
opvang van INLIA in Hoogkerk. INLIA zorgt voor tal van 
activiteiten voor ouders én kinderen. 

Op 1 februari 2024 krijgt het gezin een 
verblijfsvergunning; dan is het wachten op een woning. 
‘Het is zo fijn dat we bij INLIA konden blijven’, zegt Yasin, 
‘Op één plek, niet van azc naar azc. En met leuke, lieve 
mensen die allerlei dingen organiseren.’ Het sleept hen 
erdoor. Want thuiszitten is moeilijk, zeker in onzekere 
omstandigheden. 

Altijd denken
Je mist je familie, maakt je zorgen. ‘Altijd denken. 
Een beetje depressief worden.’ De activiteiten bieden 
afleiding. Beeldhouwen, breien, naaien. ‘We hebben 
zoveel goede herinneringen aan deze jaren.’ En 
de Nederlandse les: wat is die belangrijk geweest! 
Daardoor kan Şeyma nu kletsen met de buurvrouw 
en communiceren met Musa’s school en Yusa’s 
peuterspeelzaal. 

Ze wil nog veel beter Nederlands leren spreken, om te 
beginnen om vrijwilligerswerk te doen. Yasin gaat al 3 
dagen in de week naar de taalschool in Drachten, Şeyma 
hoopt snel mee te kunnen. Yasin heeft er zelfs al een 
eerste stage in de ICT opzitten en doet vrijwilligerswerk 
in de tuin van een zorgcentrum.

Vrijwilligerswerk: zien is doen
Het project DemenTalent koppelt ‘gezonde’ vrijwilligers 
aan dementerende vrijwilligers. Yasin schoffelt, zijn 
bejaarde maatje helpt en vertelt hem ondertussen 
de Latijnse namen van bomen en planten. Want die 
informatie tovert zijn dementerende brein nog wel 
tevoorschijn. ‘Fantastisch voor ons allebei’, zegt Yasin. 

Het lijkt wel besmettelijk, vrijwilligerswerk. Wie het 
meemaakt, gaat het zelf ook doen. Zo werkt het in ieder 
geval voor de Güneşjes.

Helmer Roelofs, INLIA
www.inlia.nl
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BEZOEK AFVAARDIGING DE ARK AAN  
DE OPEN HOF WIJKGEMEENTE PKN KAMPEN 

Op vrijdag 31 januari is er vanuit De Ark een kleine 
delegatie naar Kampen gegaan om het christelijke gezin 
Babayants uit Oezbekistan te steunen. Zij worden na 
een verblijf van tien jaar in Nederland met uitzetting 
naar Oezbekistan bedreigd. De kinderen van dit gezin 
zijn in Nederland opgegroeid en hebben geen binding 
met Oezbekistan. De Open Hof heeft dit gezin kerkasiel 
aangeboden en sinds 22 november 2024 woont het 
gezin in deze kerk. Door een doorlopende kerkdienst te 
houden, wordt voorkomen dat de politie binnenkomt 
om het gezin op te pakken. Met de komst van onze 
groep wilden we aan het kerkasiel meewerken en zo ook 
de vrijwilligers die zich inzetten, ondersteunen. 

Wat werden we (vijf voorgangers en zeven 
gemeenteleden) warm welkom geheten door die 
vrijwilligers: er staat koffie en koek voor jullie klaar, hoor!
Er was nog even tijd na de autorit om de overstap te 
maken naar de vier uur die we gezamenlijk gingen 
vullen. Die uren zijn voorbij gevlogen!

Allereerst werd de paaskaars van vorig jaar aangeboden 
om constant te kunnen branden tijdens alle vieringen 
die nog komen gaan. De groep voor ons kwam met een 
ingetogen pelgrimsdans het licht overhandigen om zo 
met onze vieringen te kunnen beginnen.

Het aanbod was zeer gevarieerd: er werd brood en 
wijn gedeeld, oude en nieuwe liederen gezongen uit 
verschillende tradities zoals Iona en Taizé, er werden 
Bijbelverhalen verteld en verhalen rond iconen, er werd 
gebeden en de vredesgroet van Franciscus ging rond.

Door de aanwezigen werd de middag beleefd als 
sfeervol, afwisselend en betrokken. Het voelde krachtig 
en dankbaar om mee te kunnen werken, iets te 
kunnen betekenen in het wereldwijde probleem van 
vluchtelingen. Hoewel we de familie Babayants niet 
hebben gezien, voelden we ons toch echt met hen 
verbonden. Waaide hier de helende Geestkracht rond?
Als samenvatting van de ervaringen werd een couplet 
uit lied 422 NLB geciteerd:

Laat ons hopen, biddend hopen
Dat de liefde wint
Wil geloof ons geven
Dat door zo te leven
Hier Gods rijk begint.

Het kerkasiel heeft onze steun ook verder nodig. Het is 
erg onzeker hoe lang deze situatie zal duren en hoe het 
afloopt. 

Je kunt het kerkasiel steunen door de 24-uursdienst bij 
te wonen, want er zijn niet alleen voorgangers of musici 
nodig, maar ook mensen die koffie schenken en/of als 
gemeenteleden aanwezig zijn. Dus ga je die kant op voor 
visite of vakantie, loop even binnen bij de Open Hof. 
Het adres is: Lelystraat 49, Kampen. Ga zitten en vier een 
poosje mee, weet dat je 24 uur per dag welkom bent.

Degenen die nu mee waren gaven aan dat ze, als het 
nodig is, nogmaals naar Kampen gaan om in een stuk 
van de doorlopende dienst voor te gaan. Wil je de 
volgende keer mee? Meld je bij een van de voorgangers.
Actuele informatie vind je op: www.kerkasielkampen.nl

Annelies Buijs
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PROGRAMMA RAAD VAN KERKEN

SACRED DANCE 
We dansen rondom een bloemstuk als het midden van de 
kring, op mooie en afwisselende muziek. Docente Marleen 
Ritzema stelt dat of we nu jong zijn of oud, het samen 
dansen helend is. In ons dansen kun je de vormen van het 
kruis en een cirkel herkennen, die geen einde heeft.  
Kosten: 4 euro per keer als bijdrage voor thee en koffie 
en verwarming van de ruimte. Voel je welkom en geef je 
op bij Hedi Hegeman: hegemanhedi@gmail.com.

Maandag 3 maart, 14.00-16.00 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp

STILTEVIERING
De stilteviering van maart valt op Aswoensdag en zou 
dus tegelijk zijn met de Aswoensdagviering van De Ark. 
Beide groepen hebben nu besloten die twee vieringen 
samen te smelten.  Een grote stap lijkt dit niet: ook op 
Aswoensdag kennen we een sobere en geconcentreerde 
viering, zoals de Stiltevieringen altijd zijn. Met korte 
teksten en veel aandacht voor de rust van het ontvangen 
van het Askruisje. Rien Wattel en Annelies Buijs gaan 
voor. Lees meer op pagina 21.

Woensdag 5 maart 2025, 19.30 uur
De Ark

TENT OF NATIONS
In het dorpje Nahalin, vlakbij Bethlehem, begon 
Jilan Nassar van Tent of Nations met vrouwenwerk. 
Door de familiestructuur en weinig mogelijkheden 
kunnen ze geen goed onderwijs volgen. Jalin wil ze 
‘empoweren’, ze laten ontdekken wat hun eigen rol in 
de dorpssamenleving kan zijn. Vandaar de workshop 
‘Wie ben ik?’ Daarin vroeg ze de vrouwen gedichten te 
maken over ‘Waar ik vandaan kom’. Drie daarvan gaan 
we lezen om te ontdekken hoe ze hun Palestijn-zijn in 
poëzie beschrijven. Daarnaast kijken we naar werk van 
de nationale Palestijnse dichter Mahmoud Darwish (1941 
– 2008) en anderen. En we proberen zelf op poëtische 
manier te vertellen ‘Waar ik vandaan kom’. 

In maart is Martin Kemperman vanwege de urgentie naar 
Tent of Nations. Hij komt ons nu op donderdag 8 mei 
bijpraten over hoe het daar is en over hun rol in het verzet 
van Palestijnen: geweldloos, creatief, weigeren vijanden 
te zijn.  Voor beide avonden: leiding Leo Mesman en Rien 
Wattel, opgeven (met datum) bij rien.wattel@quicknet.nl

Donderdag 6 maart, 20.00 - 21.30 uur 
De Ark

14 FEBRUARI WAS DAOUD NASSAR MET ZIJN 

VROUW EN DOCHTER OP DE TENT OF NATIONS-

DAG IN DRIEBERGEN. HIJ IS DE MOTOR VAN DEZE 

VREDESBOERDERIJ VOL OLIJFBOMEN, MAAR ZONDER 

WATER EN ELEKTRICITEIT, VLAKBIJ BETHLEHEM. 300 

AANWEZIGEN HOORDEN HEM ZEGGEN: ‘DE LAATSTE 

WEKEN WORDT HET STEEDS SPANNENDER DOOR DE 

AGRESSIE VAN DE JOODSE KOLONISTEN NAAST ONS. 

MAAR JUIST IN HOPELOOSHEID ZOALS NU, VOELEN WE 

DES TE BETER HOE BELANGRIJK HOOP IS, HOOP DIE JE 

VOORAL MOET DÓEN OM ‘M TE LATEN LEVEN’.

SVD 150 JAAR 
De missiecongregatie SVD bestaat dit jaar 150 jaar. Een 
mooi moment om meer te weten te komen over deze 
bijzondere organisatie.

SVD is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi 
Divini, wat betekent ‘Gezelschap van het Goddelijk 
Woord’. Momenteel werken SVD-missionarissen in 
82 landen. Met passie ondersteunen zij de armen, 
kwetsbaren, zieken en onderdrukten. SVD’ers willen 
de samenleving verbeteren door hun werk en 
overtuigingen, hoewel dit wel moeilijk is in een tijd 
waarin er een gebrek is aan priesters in Nederland en 
ook in heel Europa. 
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FEBRUARI - MAART 

Op dinsdag 18 maart 
vertelt SVD-priester 
Albert Toppo over zijn 
congregatie en hij 
geeft antwoorden op 
vragen als: Hoe is deze 
organisatie begonnen? 
Wat zijn de grote 
uitdagingen? Wat is hun 
missie in de samenleving? 
Wat is belangrijk voor 
de SVD-priesters? Is het 
mogelijk om de wereld 

een beetje beter te maken samen met SVD’ers? Hoe 
dromen zij over een toekomst met de SVD Lekenpartners, 
SVD Vrienden of SVD Geassocieerde leden. 
Aanmelden: Albert Toppo, alberttopponeb@gmail.com, 
tel. 06 840 941 54

Dinsdag 18 maart 2025, 19.30 uur
Parochiehuis H. Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073

STEM IN DE STAD
Stichting ‘Stem in de stad’ in Haarlem zet zich in voor 
mensen die het moeilijk hebben. Zij kijkt om naar 
kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet 
altijd gehoord of gezien worden. Pastoraal werker Joost 
van den Bogert leidt ons rond.
Aanmelden bij Els Tulen, els.tulen@xs4all.nl. Je gaat op 
eigen gelegenheid naar de Groenmarkt.

Zaterdag 22 maart, 10.30-12.30 uur
Stem in de Stad, Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem

OMGEKEERD
Omgekeerd is een grappig, verrassend en prikkelend 
programma van cabaretier Timzingt over rijkdom en 
armoede. Geniet van een hilarisch avondje uit, dat ook 
nog eens tot nadenken aanzet.
Het is de wereld op zijn kop. Tearfund werkt al ruim 
50 jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land 
dat het meeste hulp nodig heeft: Nederland. Timzingt 
ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders. De 
hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen 
van Afrika te laten beleven, zal onze wereld op zijn kop 
moeten.

Bestel je kaartje(s) via: tearfund.nl/timzingthoofddorp 

Donderdag 27 maart, 20.00 uur
De Graankorrel, IJweg 1100, Hoofddorp

NATUURMANDALA’S IN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

In de veertigdagentijd, tijd van vasten en bezinning 
gaan we op een zaterdagmiddag natuurmandala’s 
maken. Het worden dit keer dan ook geen uitbundige 
creaties, maar ingetogen werkstukken met bijvoorbeeld 
snoeihout, wat kleine takjes, steentjes en wellicht 
een enkele voorjaarsbloem. Maar denk ook aan zand, 
palmtakjes, distels en doornen, wilgentakjes, klimop en 
ga zo maar door.

In de Bijbelse tuin is van alles te vinden waarmee je iets 
van die bezinning, rust, voorbereiding op Pasen kunt 
uitdrukken. We leggen onze mandala op papier, jute of 
ander natuurlijk materiaal.  Een keuze die je zelf mag 
maken.

Els Tulen en Ria Stolk kijken uit naar deze bezinnende 
mandalamiddag en nodigen iedereen uit die in stilte 
bezig wil zijn om met natuurlijke materialen iets moois 
te maken, om te komen en mee te doen.

Informatie en aanmelden: 
info@bijbelsetuininhoofddorp.nl

Zaterdag 29 maart 2025, 14.00-16.00 uur
Parochiehuis en Bijbelse tuin Joannes de Doperparochie
Kruisweg 1073, Hoofddorp

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Vraag de gratis digitale 
nieuwsbrief aan. Abonnee worden 
is eenvoudig: stuur een mail naar 
nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.
nl of klik op ‘Aanmelden’ 
op kerkeninhoofddorp.nl/
nieuwsbrief.
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SOBERE MAALTIJDEN 2025
In de veertigdagentijd zijn er weer sobere maaltijden 
afwisselend in de Hoofddorpse kerken.
De maaltijden bestaan uit vegetarische soep en 
brood. Voor en na de maaltijd is er aandacht voor 
een maatschappelijk onderwerp. Op enkele locaties 
is er gelegenheid om een vesper of korte viering bij 
te wonen. Kosten: vrijwillige bijdrage, in principe het 
bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten. De 
opbrengst gaat naar een of meerdere goede doelen.
 
Woensdag 12 maart, 18.00-19.15 uur
Het fundament, Kruisweg 1069, Hoofddorp
Onderwerp: Café Connect
Vrijwel elke vrijdagmiddag wordt in Het Brandpunt aan 
de Hoofdvaart Café Connect georganiseerd. Met koffie, 
thee, een spelletje en oefeningen in de Nederlandse taal 
is het een ontmoetingsplek voor de bewoners van het 
AZC Crown Plaza en de Nederlandse vrijwilligers. Sandra 
Dekker van Stichting Gave organiseert Café Connect en 
komt erover vertellen.
Opgeven telefonisch bij het parochiesecretariaat, tel: 
023 563 81 45 (9.00-12.00 uur) of email:  
soberemaaltijden@kerkeninhoofddorp.nl

Woensdag 19 maart, 18.00-19.15 uur
Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691, Hoofddorp
Onderwerp: De Herbergier in Nieuw-Vennep
De Herbergier biedt kleinschalig wonen voor mensen 
met geheugenproblematiek. Miranda Witte gaat ons er 
meer over vertellen.
Opgeven bij Diderika de Groot:  
jenddegroot@hotmail.com, of tel: 06 543 042 54

Woensdag 26 maart, 18.00-19.15 uur
Het Brandpunt, Hoofdweg 770, Hoofddorp
Onderwerp: Onderwijsproject Noord-Oeganda
Vanaf 2020 ondersteunt de Oegandagroep van de 
PGH het volwassenenonderwijs in Noord-Oeganda. 
Het is onderwijs voor mensen die in de jaren van de 
rebellenoorlog nooit naar school zijn geweest. Zij 
leren nu lezen, schrijven en rekenen. Ook wordt er 
voorlichting gegeven over landbouw en er zijn spaar- en 
werkgelegenheidsprojecten opgezet. Ans van der Schors 
vertelt ons er alles over.
Opgeven bij Anita de Vries: mpksoberemaaltijd@gmail.com, 
of tel: 06 269 649 18

Woensdag 9 april, 18.00-19.15 uur
De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, Hoofddorp
Onderwerp: Fietsmaatjes Haarlemmermeer
Gast en vrijwilliger samen op de duofiets, voor een 
gezellig uitje in de omgeving. Thea v.d. Heijde, voorzitter 
van Fietsmaatjes Haarlemmermeer, vertelt over deze 
vrolijke en gezonde manier om eropuit te gaan, ook als 
je niet meer zo mobiel bent.
Opgeven bij Pia Jonkman: pia.jonkman@ziggo.nl,  
of tel: 06 226 230 00

Ook op 16 april is er een sobere maaltijd. Nadere 
informatie over de locatie en het onderwerp kunt u 
lezen in nummer 93 van Weerklank.

Markt-In, dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in 
De Ark

Koffie-ochtend, 1e donderdag van de maand van 
10.00 – 11.30 uur in De Lichtkring

Koffiecorner, vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 
in de Marktpleinkerk

KOFFIEMOMENTEN
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DE WINTER VOORBIJ...  

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

Koninkrijk.’

Wat een heerlijk thema dat voortkomt uit ‘de winter 
voorbij’. 
De vele donkere dagen van januari hebben we het 
volgehouden, omdat we altijd kunnen kijken naar het 
Licht van Gods Koninkrijk. Dat mag voelen zoals vroeger, 
toen je moeder de grote schoonmaak deed in het 
voorjaar. 

Het ging ruiken als nieuw.
Het thema van de veertigdagentijd 2025 van Kerk in 
Actie is daarom ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk’.

Op verschillende wijzen wordt er uitdrukking aan 
gegeven. De paasgroeten naar de gedetineerden 
hebben we verstuurd. Er wordt met hen meegeleefd 
zonder een oordeel waarom iemand opgesloten zit. “Het 
voelt alsof je een handje vol liefde ontvangt”, schreef een 
vrouw ons vanuit de gevangenis. 

Tegelijkertijd zien we al wat van dat Koninkrijk in 
het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en 
partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen 
voor mensen in nood. 

Leef in deze veertigdagentijd mee 
met kerken en gemeenschappen 
in China, Colombia, Moldavië, 
de Golfstaten en Oekraïne, de 
christenen daar waar we bij 
betrokken mogen zijn. Laat je 
meenemen in de wereldwijde 

beweging van geloof, hoop en liefde. En tegelijkertijd 
wordt er dicht bij ons ook aandacht besteed aan de 
Kliederkerk, waar jong tot oud op een creatieve wijze 
lekker met de Bijbelverhalen bezig mogen zijn. 
‘Leven in Gods Brouwerij’. 

Ans van der Schors

SAM’S KLEDINGACTIE 

EN INZAMELING VOEDSELBANK

Op 12 april houden we als gezamenlijke 

diaconieën weer de voorjaarsinzameling 

voor Sam’s kledingactie. 

Dit jaar gaat de opbrengst naar twee goede doelen: 
Stichting Leergeld en het gezondheidsproject in Burundi 
van het Liliane Fonds.
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met 
geldzorgen in Nederland. Zo wordt er bijvoorbeeld 
geholpen met schoolspullen, een laptop, een fiets, 
zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket.

Het Liliane Fonds is een project gestart waarbij het 
trainen van gezondheidsmedewerkers en het oprichten 

van gezondheids- en revalidatiecentra in Burundi 
centraal staat, maar ook de leeromgeving. Dankzij dit 
project kunnen kinderen met een beperking ook zoveel 
mogelijk gelijkwaardig meedoen.

U kunt kleding, schoenen en dergelijke en houdbare 
levensmiddelen weer afgeven tussen 9.00 uur en 11.30 
uur op de voor u bekende adressen van De Ark, De 
Lichtkring en Het Brandpunt. 

Wilt u, net als in het najaar, de goede herenkleding weer 
apart in een zak doen en dit melden. Deze gaat namelijk 
naar het AZC in Hoofddorp of naar andere vluchtelingen 
in Nederland.
Alvast bedankt voor uw gulle gave.
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MET PASSIE LEVEN

Passie in de zin van gelukkig worden, je 

passies volgen, daar lopen we wel warm 

voor. Al weten we dat het leven ons ook 

andere zaken toebedeelt; je raakt je werk kwijt, 

initiatieven mislukken en dromen of huwelijken 

spatten uiteen. Je krijgt te maken met passie in 

de zin van lijden. 

Het bijzondere van Jezus is dat hij ons vertelt dat je niet 
groot, slim of sterk hoeft te zijn om gelukkig te zijn. Hij 
vertelt zijn leerlingen zelfs; ‘neem je kruis op en volg mij’. 
Wat zeggen zijn woorden jou en mij?

Onlangs las ik in ‘Het koninkrijk’ van Carrère, een 
gevierd Frans schrijver en filmer. Hij las de Bijbel met 
een open blik om te zien wat die hem zegt. Hij ontdekt 
dat juist het dwarse van Jezus die de zaken omkeert, 
hem aanspreekt. Hij zegt: ‘op een vreemde manier heeft 
het christendom hier een waarheid te pakken. Dat je 
gelukkig bent als je treurt, of als je zachtmoedig bent, of 
arm.’

Het lijden van Christus en zijn opstaan blijft een 
geheim. Het raakt aan de diepte van het leven. Had 
God Jezus niet gewoon koning kunnen maken en een 
rijk van messiaanse vrede kunnen stichten? Op een 
merkwaardige manier heeft lijden te maken met wat het 
leven waardevol maakt. Leonard Cohen zingt; ‘there’s 
a crack in everything, that’s where the light gets in’. 
Ik leerde het lied kennen via een vriendin van mij die 
ALS kreeg. Ze zag er haar eigen leven in weerspiegeld. 

En wist van de laatste maanden van haar leven een 
(bescheiden) feestje te maken.

Wat is dat geheim dan? Ik zou zeggen dat je ontdekt 
dat de waarde van je leven niet afhangt van je succes, 
van alles waar wij in een tijd van zelfverwerkelijking 
van dromen. Maar dat het in andere zaken zit. In het 
ontvangen van de glans van het leven, die er is elke dag. 
Zieken gaan ons daar vaak in voor; in liefde die sterker is 
dan alle chagrijn en ook alle lijden.

Niet dat je soms niet hopeloos bent en je schaamt voor 
je geklaag of onaantrekkelijkheid. Maar dat is niet erg. 
Jezus kent ons zoals we zijn, met onze charmante en 
onaangename kanten. Hij helpt ons om ons daarmee 
te verzoenen. Jezus liet ook zien dat er een weg door 
het lijden is. Daarom blijft deze tijd van het jaar met 
haar passieverhalen en nadruk op het lijden voor mij 
hoopvol. God trekt ons naar het licht van Pasen. Het 
nieuwe begin. Daarin is Jezus koning over alle kwaad. 
Misschien is er geen andere manier om in Gods nieuwe 
werkelijkheid terecht te komen.

Passie, is dat geluk, of lijden? Ik denk allebei. Spaanse 
missionarissen zagen dat terug in de bloem die ze 
ontdekten in Amerika die ze ‘passiebloem’ doopten. Ze 
zagen in de krans van kroonbladeren de doornenkroon 
weerspiegeld. Tegelijk hadden die kroonbladeren een 
hemelse blauwe kleur. Door de barsten van het leven 
schijnt Gods licht. In de doornenkroon schittert het 
blauw van de hemel.

Ds. Corinne Groenendijk
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Veertigdagentijd
Elke dag gebeurt er een klein wonder: de zon komt op, 
een nieuw begin. Het laat zien dat er altijd een nieuw 
begin mogelijk is, hoe donker de nacht ook geweest 
is. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, 
het feest van het nieuwe begin. We lezen verhalen die 
toekomstgericht zijn: er worden nieuwe mogelijkheden 
geopend, nieuwe kansen voor het leven. Zo lezen 
we over Jezus, die veertig dagen in de woestijn is en 
daarna aan zijn verkondiging begint. We horen over 
de verheerlijking op de berg en over een vijgenboom 
die nog een kans krijgt. Over de verloren zoon, over 
oneerlijke oppassers en over de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. En natuurlijk over het lege graf op de 
paasmorgen: God maakt een onvoorstelbaar nieuw 
begin.

Veertigdagenkalender
Het is mooi om niet allen 
in de kerk maar ook thuis 
toe te leven naar Pasen. 
De veertigdagenkalender 
met het thema Als 
nieuw!, Heilig je leven, 
nodigt je uit om je te 
bezinnen op je relatie 
met God, jezelf en je 
naaste. De kalender sluit 
aan bij het jaarthema 
‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods koninkrijk’ 
van de Protestantse 
Kerk. De verschillende 
weekthema’s roepen ons 
op om dat koninkrijk niet 
passief af te wachten, 

maar juist in actie te komen. Bijvoorbeeld door te 
vasten, naar Jezus te komen en ons leven te heiligen. 
Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, 
de schepping en de samenleving. Welke keuzes maken 
wij, welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld 
nodig? Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld 
met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere 
dag een stapje dichter bij Pasen. Een gezegende 

Veertigdagentijd gewenst! 

De kalender is gratis te bestellen op: 
https://secure.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender/ of scan de 
QR-code.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, 9 maart, 
zal ds. Ruurd van der Weg voorgaan. We maken een 
begin met de veertigdagentijd.
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, 16 
maart, zal Mario Boelen voorgaan.
Op de derde zondag van de veertigdagentijd, 23 
maart, zal ds. Ellis Ezinga voorgaan, ze was tot voor kort 
verbonden aan Bornholm.
Op de vierde zondag van de veertigdagentijd, 30 maart, 
zondag laetare of verheugt u, hebben we een vrolijke 
dienst, waaraan de muziek van de 4U-band ongetwijfeld 
zal bijdragen. We lezen het verhaal uit Lucas 15 over 
een vader en twee zoons. Een vader heeft twee zoons. 
De jongste gaat op reis en maakt al zijn geld op. Als 
hij thuiskomt is het feest, want de vader heeft zijn 
verloren kind teruggevonden. De oudste zoon is boos 
omdat zijn broer een feest krijgt. Zou de oudste zoon 
alsnog het feest kunnen meemaken? Een verhaal over 
barmhartigheid waaraan we in onze dagen met alle 
grote meningen best behoefte hebben.
Na de dienst bent u van harte welkom bij de nazit, 
waarin de kerkenraad met ons als gemeente van 
gedachten zal wisselen over de huidige ontwikkelingen.
Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd, 6 april, 
gaat ds. Anneke Mooi voor.

(Online) kerkdiensten
Aanvang zondagse kerkdiensten: De Lichtkring 10.00 
uur, Marktpleinkerk 09.30 uur
Kijk online mee: pghoofddorp.nl/media_Lichtkring of 
pghoofddorp.nl/media_marktpleinkerk

GESPREKSGROEP

In september startte de 
gespreksgroep ‘Duik eens in de 
wereld van de Bijbel’, thema-
avonden rond het boek De Bijbel, 
een geschiedenis. Op de eerste 
avond vertelden we hoe we zelf 
meer of minder opgroeiden met 
de Bijbel en er daarna onze weg 
mee gingen en begonnen we de 
boeiende reis aan de hand van 

Barton door dit prikkelende boek en haar lezers. Wil je 
meedoen? Dat kan.

De komende keer is op 11 maart, 19.30 uur in De 
Lichtkring. We lezen dan over de palmen. Aanmelden: 
fam_blom@live.nl
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WERKZAAMHEDEN 
VAN DE PREDIKANT

Naast het werk in het pastoraat dat 

onverminderd doorgaat, erg leuk dat 

verschillenden van jullie me uitnodigden om 

een keer kennis te komen maken (!), maak ik in 

deze tijd kennis met het gezamenlijke werk. 

Met collega Arie de Winter verzorgde ik een avond 
van de 20-erskring waar we spraken over de moderne 
profeet Kaj Munk. Hij was in zijn tijd (de tweede 
wereldoorlog) nogal radicaal en wees samenwerking 
met de Duitsers om er zelf beter van te worden, af, wat 
hij met de dood moest bekopen. Ondanks het gegeven 
dat enkele van de twintigers op het Kaj Munk college 
hadden gezeten konden ze zich niet goed in zijn 
opstelling vinden. ‘Had hij niet beter kunnen afstemmen 
op wat de mensen bezighield. Om hen zomaar te 
beschuldigen! Dat zouden we nu niet meer doen.’ Maar 
ja, als de tijden radicaal worden, tja dan verandert er 
misschien wel wat en moet je opkomen voor de waarde 
van anderen. Een voorbeeld daarvan is het kerkasiel in 
Kampen, waar vele christenen opkomen voor de rechten 
van vluchtelingenkinderen die hier langer dan vijf jaar 
verblijven. Altijd leuk om in debat te gaan en het zette 
me wel aan het denken moet ik zeggen.

Kerkbrede verkenningen
Het was bijzonder om christenen van verschillende 
kerken in de Week van Gebed voor de eenheid van de 
kerk te ontmoeten, onder andere bij het avondgebed 
in De Lichtkring dat we staande in een kleine kring 
afsloten. Heel bijzonder en intiem. Bij bezinnen & 
ontmoeten hebben we de nodige plannen gemaakt. U 
hoort er binnenkort meer over. Ik ga deze maand mee 
op museumbezoek, erg leuk, opgave bij Carla Kwantes, 
carlakwantes@gmail.com. Ook mocht ik mee-eten 
bij House of Joy, erg bijzonder om in gesprek te zijn 
met vluchtelingen die hier hun leven proberen op te 
bouwen. Ze heten jullie allen ook welkom om een keer 
mee te eten.

Daarnaast woon ik het taakgroepenoverleg bij en last 
but not least denk ik in de kerkenraad mee over de 
samenwerking met de Marktpleinkerk die een mooie 
opening biedt voor de toekomst, ook met alle mitsen 
en maren mogen we toch op weg naar een levendige 

gezamenlijke gemeente! Een voorproefje daarvan 
hadden we in de afgelopen januarimaand toen de 
Marktpleiners bij ons te gast waren in de diensten, wat 
veel positieve ontmoetingen teweegbracht.

Als u nu denkt, wat doet ze toch veel in die 0.5 baan, 
wees gerust. Natuurlijk ben ik vooral bezig met mijn 
taken in liturgie, pastoraat, het beleid en de leeskring 
en daarnaast ga ik met de kerkenraad komende maand 
kijken waar ik nieuwe kansen zie. Het was in elk geval 
heel boeiend om de kerk in haar breedte te leren 
kennen.

Ds. Corinne Groenendijk

TER NAGEDACHTENIS

Christa Deerenberg - van Leeuwen
Op 8  januari overleed mevrouw Christa Deerenberg - 
van Leeuwen, ze werd 79 jaar. 
Zij werd op 21 januari 1945 geboren in Veenendaal en 
groeide op tot een energieke vrouw. Ze volgde een 
opleiding tot verpleegkundige en in 1968 trouwde zij met 
Henk Deerenberg. Zij kregen een zoon en een dochter en 
vonden in de loop der tijd woonplaats in Hoofddorp. Een 
vrolijke echtgenoot, een gezin en een baan brachten haar 
een actief bestaan en zij zette zich als contactpersoon 
in bij onze gemeente. Helaas werd in de loop van de 
tijd haar gezondheid kwetsbaar, wat haar lange jaren 
afhankelijk maakte van lieve zorg van haar echtgenoot. En 
van een rolstoel. Toen in 2014 haar man ernstig ziek werd 
en overleed, verhuisde zij naar zorgcentrum Meerstede. 
De zorg van haar kinderen hielp haar vol te houden. 
Met de toenemende beperkingen werd Christa’s wereld 
kleiner, het laatste jaar kon zij aan de vieringen in De 
Lichtkring niet meer deelnemen. Enkele weken geleden 
werd zij ernstig ziek en is ze opgenomen in Bardo, waar zij 
omringd door haar kinderen haar laatste uren doorbracht. 
Christa was een gelovige vrouw en wist zich gekend en 
gezien en ging haar weg in vertrouwen op de Eeuwige,  
zoals zij liet schrijven boven het rouwbericht ‘Ga met God 
en Hij zal met je zijn’.  Zij werd begraven bij haar man op 
de Iepenhof. Wij bidden haar kinderen en kleinkinderen 
troost en nabijheid toe. Haar gedachtenis zij ten zegen.

Pastoraal team De Lichtkring
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KLIEDERKERK
Op 16 maart mag ik samen met het team een keer de 
Kliederkerk verzorgen voor kinderen en hun ouders. 

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de 

mensen om hen heen. Het bestaat uit 
drie onderdelen: samen ontdekken, 
samen vieren en samen eten.

Is het kerk of is het kliederen? Alletwee: 
kijk ook maar op www.kliederkerk.nl. Ben 

je gelovig of juist niet? Wil je iets van ‘dat er 
meer is’ meegeven aan je kind? Kom je weleens in een 
kerk of juist nooit? Je bent welkom zoals je bent! We 
gaan aan de slag met volwassenen en kinderen samen: 
knutselen, sport, tekenen, praten. Wees welkom om mee 
te vieren, te kliederen en wat lekkers te eten na afloop!

Dit keer gaat het over Zacheüs. Hij was een rijke 
belastinginner. Maar hij was niet eerlijk. Hij vroeg te 
veel geld aan de mensen. Op een dag kwam Jezus in 
zijn stad. Zacheüs wilde Hem graag zien. Maar hij was 
te klein en de mensen lieten hem niet door. Daarom 
liep hij vooruit en klom in een boom. Toen Jezus bij die 
boom kwam, keek Hij omhoog. ‘Kom vlug naar beneden, 
Zacheüs. Vandaag kom Ik bij jou op bezoek’, zei Jezus. 
Hoe het verder afloopt, vertellen we je tijdens de 
kliederkerkviering. Ben jij dan bij ons te gast?

Welkom in Het Brandpunt, Hoofdweg 770. Mail 
voor informatie of je aanmelding naar: kliederkerk@
jophoofddorp.nl 

Ds. Corinne Groenendijk

UITNODIGING 

OUDERENMIDDAG

Op zaterdag 29 maart is er een 

ouderenmiddag in De Lichtkring. 

Een mooie gelegenheid om elkaar als leden van de drie 
wijken van de Protestantse gemeente Hoofddorp te 
ontmoeten én te luisteren naar het verhaal van Floor van 
Rij. Hij is die middag te gast en neemt u aan de hand van 
foto’s mee in de geschiedenis van de Protestantse kerk in 
Hoofddorp.   
 
De bijeenkomst begint om 15.00 uur (inloop vanaf 
14.30 uur) en rond 17.30 uur is er een maaltijd met o.a. 
erwtensoep.  

U bent van harte welkom! 
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 26 maart bij een 
van onderstaande personen: 
Bea ten Kate : 06 365 553 11
Thea van Veldhuijsen : 06 115 884 84
Trudy Vink : 06 289 908 41

Tot ziens op 29 maart!
De voorbereidingsgroep 

TOEZEGGINGEN

KERKBALANS 

Het College van Kerkrentmeesters laat 

weten dat voor Actie Kerkbalans 2025 

tot nu toe een totaalbedrag van € 243.858 

aan toezeggingen van 757 deelnemers is 

ontvangen. Er is daadwerkelijk al een bedrag 

van € 47.593 per bank binnengekomen.

In februari 2024 was de tussenstand € 263.880, het 
uiteindelijke totaalbedrag van de toezeggingen 
liep gedurende het jaar nog op tot € 270.369. Elke 
bijdrage, met of zonder toezegging, blijft hoe dan ook 
van harte welkom! Zonder formulier kan dat bij onze 
bijdragenadministrateur Willemien van Oenen, via: 
kerkbalans@pghoofddorp.nl of tel. 023 563 95 52.
Langs deze weg danken we iedereen voor de toezegging 
en bijdrage.

Speciale dank is er voor alle vrijwilligers die de Actie 
Kerkbalans, met een aantal uitdagingen dit jaar, weer 
mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie 
flexibiliteit en inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.
Met vriendelijke groet namens het College van 
Kerkrentmeesters,

Jelmer Anker, secretaris
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HONGERDOEK

Dit beeld hangt vanaf Aswoensdag in  

De Ark. Het is het Hongerdoek 2025 van  

de Vastenactie.

Een hongerdoek wil spirituele impulsen geven voor 
de 40-dagentijd, of op z’n katholieks gezegd voor ‘de 
Vastentijd’, waar je aan ‘consuminderen’ doet om ruimte 
te maken voor het geheim van God. Daardoor kan ook 
materieel ruimte komen om projecten van gerechtigheid 
en vrede te steunen.  

‘Samen dromen – Liefde zij daad’ heet dit 
hyperrealistisch schilderij. Het is uit foto’s van echte 
kinderen opgebouwd, maar de compositie maakt dat er 
vele betekenislagen in zitten. Het is een beeld van hoop 
op vredig samenleven voor mensen uit alle delen van de 
wereld. Ook de dieren op het land, in het water en in de 
lucht hebben een plek.

Er zijn ook mensen die een bepaald onbehagen krijgen 
bij het bekijken. Ze vragen zich af: Wie heeft de kinderen 
hier alleen gelaten met een naderende taifoen? Is dit een 
beeld voor ons? Waren wij het die de wereld zo hebben 
uitgebuit en vervuild, dat er nog maar - quasi - een 
onvruchtbare zandbank overblijft voor onze (klein-)
kinderen in de toekomst van de planeet?

Maar er is duidelijk ook een lijn van hoop: gouddraden 
aan de randen. Wanneer je die zou doortrekken, ontstaat 
er een imaginair kruis van goud, dat onder alles ligt, 
wat daarop gebeurt en in de achtergrond verbindend 
aanwezig is en alles onzichtbaar bij elkaar houdt. Goud is 
in de traditie de kleur van God. 

Als je op dit spoor van duiden blijft, ontdek je ook de 
gouden rand van de geheimzinnige tent. Is dit een 
partytent waarin je kunt eten en misschien slapen? 
Is dit een vluchtelingenverblijf? Hoe dan ook, met de 
gouden rand verwijst het naar de tent van ontmoeting 
waarin God aanwezig was tijdens de tocht van het volk 
Israël door de woestijn. In Johannes 1,14 lezen we: Het 
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 
Maar eigenlijk moet ik vertalen: God heeft onder ons 
gekampeerd. Het Griekse woord ‘skéno-ó’ betekent: in 
een tent verblijven.

Deze tent deelt de hemel in een paradijselijk blauw en 
een bedreigende onweershemel. Welke weg gaat de 
mensheid? God legt ons een keuze voor, zegt Deut. 30, 
15. Kies ervoor God lief te hebben, zijn geboden in acht 
te nemen en zijn weg te gaan, dan zult u in leven blijven. 
Roept het beeld van de wervelstorm een associatie aan 
klimaatverandering op? En de opdracht: pas goed op de 
schepping?

De kinderen uit alle windstreken blijven op elkaar 
betrokken in hun kwetsbaarheid. Ze spelen of werken 
samen. Steeds zijn twee of meer kinderen bij elkaar. 
Niemand vraagt: Waar kom je vandaan? Wie heeft het recht 
om hier op deze plek te zijn? Dit is niet belangrijk. Wat telt 
is dat ze nu samen hier zijn en er iets van maken, gedragen 
door de gouden draden van God die alles verbindt.  

Ze laten ons dromen, dat ook wij - in al onze 
kwetsbaarheid - erin kunnen slagen om met mens, 
schepping en God goed samen te leven, beschermd 
door de tent met de aanwezigheid van God. 

Ds. Barbara Heubeck
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5 maart is Aswoensdag. De dienst is samen met de 
werkgroep Stiltevieringen voorbereid en begint om 
19.30 uur. Voorgangers zijn Annelies Buijs en Rien Wattel.

9 maart is pastor Erik Citroen uit Amstelveen 
gastvoorganger.

In de veertigdagentijd werken we met het hongerdoek 
van de Vastenactie. Het lijkt op het eerste gezicht wel 
een vakantieplaatje. ‘Samen dromen – Liefde zij daad’ 
heet dit werk. Het is een beeld van hoop op vredig 
samenleven voor mensen uit alle delen van de wereld. 
Ook de dieren hebben een plek. Maar welke dreigingen 
doemen op? Lees hiervoor het artikel van Barbara 
Heubeck op de pagina hiernaast.

Op 16 maart gaat Annelies Buijs voor en op 23 maart 
is ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet (Uithoorn) 
gastvoorganger.

Doopsgezind voorganger Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
gaat 30 maart voor en op 6 april Rien Wattel.

(Online) kerkdiensten 
Aanvang zondagse kerkdiensten: 10.30 uur 
Kijk online mee: pghoofddorp.nl/media_deark IN MEMORIAM 

Jan Meijer
Jan Meijer was een echt familiemens, hij was sowieso 
graag onder de mensen. Dat merkten we goed bij zijn 
afscheid, hoe de mensen met liefde over hem spraken, 
jong en oud. Als hij er was, merkte je dat wel: hij liet 
meestal goed van zich horen, want hij had een brede 
interesse en praatte graag mee. En vooral was hij een 
trotse opa van zijn kleinkinderen, vooral als hij op het 
veld van AZ naar ze keek. Hij woonde in Hoofddorp, 
maar overleed 18 januari, 83 jaar oud, in het ziekenhuis 
in Apeldoorn, drie weken na een onverwachte ziekte. Hij 
was toen in zijn geliefde vakantiehuis in Lochem, waar 
hij zich heerlijk kon uitleven in de tuin. Een mooi detail 
vond ik hoe graag hij naar de kerk ging, ook in Lochem, 
maar als dat niet lukte, probeerde een kerkdienst-online 
te volgen. Bij zijn afscheid lazen we die woorden over de 
mens die ook medemens is uit het scheppingsverhaal. 
Hij was een man die je graag wat gunde, zei zijn vrouw. 
Gelukkig-zijn wilde hij uitstralen én delen. We wensen 
zijn vrouw Rennie en zoons Rogier en Wouter en hun 
partners en kinderen veel sterkte bij dit verlies!

Rien Wattel

EEN VEILIGE ARKFLITS

Naast Weerklank verschijnt twaalf keer per jaar de 
(gratis) digitale nieuwsflits van De Ark. Om de flits 
veilig te kunnen blijven verzenden, is het mailadres 
waarmee die verzonden wordt vanaf januari gewijzigd 
in no-reply@deark.pghoofddorp.nl. Reageren op dit 
adres is niet mogelijk, maar alle vragen, reacties, kopij 
en aanvragen om abonnee te worden, zijn welkom 
op het vertrouwde mailadres nieuwsflits.deark@
pghoofddorp.nl.

De volgende flits verschijnt in de week van 10 tot 14 
maart. Niet ontvangen? Kijk dan in je spambox en voeg 
no-reply@deark.pghoofddorp.nl toe aan je contacten.

Marianne Bokhorst
Redactie Arkflits

STILTEVIERING OP ASWOENSDAG

De stilteviering van maart valt op Aswoensdag, 5 maart, 
en zou dus tegelijk zijn met de Aswoensdagviering 
van De Ark. Beide groepen hebben nu besloten die 
twee vieringen samen te smelten. Een grote stap lijkt 
dit niet: ook op Aswoensdag kennen we een sobere en 
geconcentreerde viering, zoals de Stiltevieringen altijd 
zijn. Met korte teksten en veel aandacht voor de rust van 
het ontvangen van het Askruisje.
Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd. 
Dat gebeurt met het Askruisje. Wie dat wil kan dat op 
het voorhoofd ontvangen. Het herinnert aan het stof van 
de aarde waar wij mensen van gemaakt zijn, kwetsbaar 
dus, maar ook met mogelijkheden iets op te bouwen. In 
het leven van Jezus zien we dat terug. Maar we zien ook 
wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Het Askruisje 
symboliseert allebei. In de Paaswake, aan het begin van 
Pasen, kan wie dat wil een oliekruisje ontvangen: teken 
van hoe de Geest mensen wil bezielen.  Dit jaar dus een 
combinatie van Aswoensdagviering en Stilteviering, in de 
zijbeuk van De Ark, zoals bij de stiltevieringen, met korte 
teksten en liederen. Iedereen is daar welkom! De dienst 
op woensdag 5 maart begint om 19.30 uur. Annelies Buijs 
en Rien Wattel zijn de voorgangers. De muziekgroep van 
de Stiltevieringen verzorgt de muziek. 
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OVER DE BLOEMEN IN DE DIENST 
(een verslag uit het Ark-beraad)

Het Ark-beraad ontving in november een 

vraag van een gemeentelid of we eens 

willen nadenken over de bloemen die in de 

dienst op tafel staan en aansluitend worden 

weggeven. Is deze bos bloemen ecologisch 

verantwoord?  

We waren het over deze dingen eens: 
Bloementeelt is een industrie waar veel gif gebruikt 
wordt. Veel bloemen worden ook nog ingevlogen 
uit verre landen, waar de arbeiders niet altijd eerlijke 
werkcondities hebben. Dus: als we een groene kerk 
willen zijn, als we om Gods schepping geven en deze 
willen bewaren, moeten we zorgvuldig zijn in onze 
omgang met gekweekte bloemen.

We hielden er ook aan vast om de kerk ’s zondags 
mooi te maken ‘ter eer van God’. De bloemen worden 
zorgvuldig gekozen, zodat ze passen bij de liturgische 
kleur van de zondag. Aansluitend maken ze iemand blij 
als zij of hij een (bloemen)groet uit De Ark krijgt. Dit 
laatste wordt zo gewaardeerd. 

Hoe pakken we dit nu aan?
Genoemd werd dat het beter voor het milieu is als we 
de bloemen zelf gaan plukken. Dit kan bijvoorbeeld op 
het plukveld aan de IJweg/Plesmanhoek. Misschien een 
optie voor de zomermaanden? 

Tijdens de vergadering werd er direct gekeken of 
er dan ook biologische bloemenkwekers zijn in de 
Haarlemmermeerpolder, toch een van de centra van de 
bollenkweek en – jawel –, ze zijn er. Is dat niet ook een 
mogelijkheid? Maar hoe regel je het dan? Afgesproken 
werd, dat we het verduurzamen van de bloemen stapje 
voor stapje aanpakken en eerst uitzoeken waar onze 
bloemen vandaan komen. 

Margreet van Slingerland, van de bloemengroep, haalt 
de bloemen bij de bloemist in winkelcentrum ‘t Paradijs 
in Overbos. Zij heeft hen gevraagd hoe verantwoord 
hun bloemen zijn. ‘We zijn een duurzame bloemist’, 
antwoordden ze. ‘We hebben daarin een GOUD status. 
We kopen bloemen met MPSA en MPSA+.’ Maar wat dat 
betekent? 

Na wat surfen ben ik wijzer: MPS is een keurmerk. 
Het monitort hoeveel energie, water, meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt bij de kweek. 
Er wordt gemeten op een schaal van A+ (uitstekend)  
tot C (voldoende). Het idee van de classificatie is dat 
je telkens weer (een beetje) beter wilt worden in je 
productie, dat je minder pesticide etc. gebruikt bij 
de teelt en je telkens weer je ecologische voetafdruk 
verkleint.

Onze bloemist koopt dus alleen bloemen van de 
hoogste graad milieuprestatie bij de koplopers op 
gebied van duurzaamheid in hun vak. 

Dit is echter niet biologisch, leerde ik. Want biologische 
bloemen vallen onder een ander keurmerk, MPS-Natural 
Protected. Daarnaast is er ook een Fair-trade label voor 
bloemen uit het buitenland, bijvoorbeeld voor rozen uit 
Kenia, dat de arbeidscondities bij de productie en lonen 
‘fair’ waren. 

Uit al deze informatie rolt geen kant-en-klare strategie. 
Daarom nu een oproep: “Wie wil er meedenken over 
de ecologische impact van bloemen – en die van de 
zondagochtend in het bijzonder?” Zijn er misschien 
bloemenkwekers in (protestants) Hoofddorp die mee 
willen praten? Of kennen jullie iemand die we kunnen 
uitnodigen? Direct met een kweker praten over waar ze 
tegenaan lopen als ze hun bedrijf ecologischer willen 
inrichten, kan ons ook verder helpen bij onze zoektocht. 
Want als we meer te weten komen, kunnen we stappen 
zetten om verder te vergroenen. 

Ds. Barbara Heubeck
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NEEM CONTACT OP VOOR
- Dopen, trouwen en uitvaart:  

de predikant van de betreffende kerk
- Persoonlijke gesprekken of hulpvra-

gen: een van de pastorale meldpunten
- Vervoer naar de kerkdienst:   

zie ‘vervoer’ bij de kerkplek

ADRESWIJZIGINGEN
Centrale ledenadministratie  
René Jonkman, E. Hillesumplantsoen 93,  
2135 KL Hoofddorp, 023 565 27 58 
centrale.ledenadministratie@
pghoofddorp.nl

OUDERENPASTORAAT
Mario Boelen, 06 519 035 76
pastoraalwerker@pghoofddorp.nl

Collectebonnen
www.pghoofddorp.nl/collectebonnen. 
Of bel Tom Schering, 06 209 887 75, 
collectebonnen@pghoofddorp.nl
Bankrek: NL94 INGB 0006 9929 98, t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Hoofddorp

College van Kerkrentmeesters (CvK) 
Secretaris: Jelmer Anker, 023 557 12 94 
cvk@pghoofddorp.nl
Vaste vrijwillige bijdrage: 
Willemien van Oenen (administratie), 
023 563 95 52  vvb@pghoofddorp.nl
Bankrek: NL47 INGB 0000 5028 95 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Hoofddorp

Communicatie en PR 
Simone Jongens, 06 814 668 89 
communicatie@pghoofddorp.nl
www.pghoofddorp.nl

Algemene kerkenraad (AKR)
Scriba: Gart Jan Bouwmeester,  
Houtwijkerveld 83, 2131 MK Hoofddorp 
023 561 15 29  
scriba.akr@pghoofddorp.nl

Algemeen College van Diakenen (ACD) 
Secretaris: Leo Kiep
acd@pghoofddorp.nl
Bankrek: NL17 TRIO 0788 8819 14  
t.n.v. Algemeen College van Diakenen 

Kerk in Actie Hoofddorp en NUFOBO
Secretaris: Ans van der Schors,  
023 563 69 24   
kerkinactie@pghoofddorp.nl 
Bankrek: NL17 TRIO 0788 8819 14 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Hoofddorp (o.v.v. de actie die u 
wilt ondersteunen of NUFOBO 
volwassenenonderwijs Oeganda)

Marktplein 96, 2132 DC  Hoofddorp, 
tel. 023 561 60 92
Predikant
Ds. Arie de Winter, 06 175 408 12
as.dewinter@pghoofddorp.nl
Scriba Luuk Oudshoorn, 06 361 037 71 
Hoofdweg 772, 2132 BW Hoofddorp
scriba.marktpleinkerk@pghoofddorp.nl
Pastoraal meldpunt 
Guus Korver, 023 561 73 51
meldpunt.marktpleinkerk@
pghoofddorp.nl
Penningmeester Tine van Laar - Ooms
penningmeester.marktpleinkerk@
pghoofddorp.nl 
Bankrek: NL78 INGB 0006 9328 55  
t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Hoofddorp - Marktpleinkerk
Vervoer Simon Ooms, 023 555 13 19 
Mededelingen
afkondigingen.marktplein-
kerk@pghoofddorp.nl
Nieuwsflits
nieuwsflits.marktpleinkerk@
pghoofddorp.nl

Lunenburgdreef 70, 2135 DV Hoofddorp, 
tel. 023 561 20 22
Ambulant predikant 
Ds. Corinne Groenendijk, 06 164 018 90
c.groenendijk@pghoofddorp.nl
Scriba Els Stans-Van der Zee, 06 270 477 50 
Lindholm 30,  2133 CV Hoofddorp
scriba.delichtkring@pghoofddorp.nl
Pastoraal meldpunt
06 838 526 47
meldpunt.delichtkring@pghoofddorp.nl
Penningmeester  
Cor Dompeling
penningmeester.delichtkring@
pghoofddorp.nl 
Bankrek: NL08 INGB 0006 9328 54 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te 
Hoofddorp – De Lichtkring
Vervoer Jan Harmen Kwantes, 
06 469 660 76 autorijdienst.
delichtkring@pghoofddorp.nl
Mededelingen
scriba.delichtkring@pghoofddorp.nl
Nieuwsflits
nieuwsflits.delichtkring@pghoofddorp.nl

Muiderbos 36, 2134 SR Hoofddorp,  
tel. 023 563 76 66
Ambulant predikant
Ds. Barbara Heubeck, 06 161 125 79
b.heubeck@pghoofddorp.nl
Scriba
Kees van der Giesen
scriba.deark@pghoofddorp.nl
Pastoraal meldpunt
Ally Over de Linden, 06 155 955 94
meldpunt.deark@pghoofddorp.nl	
Penningmeester  
Chris Blees
penningmeester.deark@pghoofddorp.nl 
Bankrek: NL50 INGB 0005 5612 94 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te  
Hoofddorp – De Ark
Vervoer Willeke Maurits, 06 104 691 89 
autorijdienst.deark@pghoofddorp.nl
Mededelingen
mededelingen.deark@pghoofddorp.nl 
Nieuwsflits	
nieuwsflits.deark@pghoofddorp.nl

Het Brandpunt, Hoofdweg 770, 2132 BW Hoofddorp
Contact
Ds. Arie de Winter, info@jophoofddorp.nl

 @pghoofddorp

ALGEMENE INFORMATIE



KERKDIENSTEN MAART EN APRIL
WOENSDAG 5 MAART 

De Ark  
19.30 uur 
Pastor Annelies Buijs en 
ds. Rien Wattel 
Aswoensdag- en 
Stilteviering 

ZONDAG 9 MAART 

Marktpleinkerk   
09.30 uur 
Ds. Arie de Winter

De Lichtkring 
10.00 uur 
Ds. Ruurd van der Weg

De Ark 
10.30 uur 
Pastor Eric Citroen 
Woorddienst

Bornholm 
10.30 uur 
Ds. Anneke Buitenbos 
Oecumenische kerkdienst

ZONDAG 16 MAART 

Marktpleinkerk 
09.30 uur 
Ds. Arie de Winter

De Lichtkring 
10.00 uur 
Mario Boelen, pastoraal 
werker 
Avondmaal

De Ark 
10.30 uur 
Pastor Annelies Buijs 
Tafeldienst

Kliederkerk 
15.30 uur 
Ds. Corinne Groenendijk 
In Het Brandpunt

Bornholm 
10.30 uur 
Dhr. E. Wesselius 
Protestantse kerkdienst 
M.m.v. Doopsgezind 
kerkkoor Aalsmeer

ZONDAG 23 MAART 

Marktpleinkerk  
09.30 uur  
Ds. Robert Jan Bakker

De Lichtkring 
10.00 uur 
Ds. Ellis Ezinga

JOPneXt 
10.00 uur 
Kerkdienst voor iedereen 
van 12-18 jaar 
De Lichtkring

De Ark 
10.30 uur  
Ds. Florisca van Willegen - 
Kerkvliet 
Woorddienst

Bornholm 
10.30 uur 
Pastor Annie van Lierop  
Rooms-Katholieke viering

Zingen in de 
Marktpleinkerk 
19.00 uur 
Nico Louwen 
Met medewerking van 
Christelijk Mannenkoor 
Immanuël (Mijdrecht/
Wilnis) o.l.v. Jan Verhoef en 
organist Hans van Noord

ZONDAG 30 MAART 

Marktpleinkerk  
09.30 uur 
Ds. Arie de Winter

De Lichtkring 
10.00 uur 
Ds. Corinne Groenendijk

De Ark 
10.30 uur  
Ds. Akke-Clara Thimm-
Stelwagen 
Tafeldienst

Bornholm 
10.30 uur 
Ds. H. van Galen 
Protestantse kerkdienst 
Avondmaal

WOENSDAG 2 APRIL 

Stilteviering 
19.30 uur 
De Ark

ZONDAG 6 APRIL 

Marktpleinkerk  
09.30 uur 
Ds. Arie de Winter

De Lichtkring 
10.00 uur 
Ds. Anneke Mooi

De Ark 
10.30 uur  
Ds. Rien Wattel 
Woorddienst

Bornholm 
10.30 uur 
Ds. Mirjam Vermeij  
Protestantse kerkdienst

Knètterkérk 
12.30 uur 
In De Ark

ZONDAG 13 APRIL 

Gezamenlijke viering 
Marktpleinkerk en De 
Lichtkring 
09.30 uur 
Ds. Arie Groeneveld 
In de Marktpleinkerk

De Ark 
10.30 uur  
Ds. Marieke Meiring 
Tafeldienst

Bornholm 
10.30 uur 
Pastor Fons Litjens 
Rooms-Katholieke viering

KerkTV 
Kijk online mee:  
pghoofddorp.nl/
media_marktpleinkerk 
pghoofddorp.nl/
media_lichtkring 
pghoofddorp.nl/
media_de_ark

GENOTEN VAN 
DEZE WEERKLANK?  

STEUN ONS MET EEN 
VRIJWILLIGE 

BIJDRAGE.


